Op wegrichting de Advent .........

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Bij een bezoek aan parochianen is vaak een
onderwerp van gesprek ‘de tijd’ en wij komen dan tot de conclusie dat zonder het te
merken de tijd toch echt snel voorbij vliegt. Het is alweer twee jaar geleden dat ik als
pastoor hier in regio Westfriesland ben begonnen.

Met de hoogfeest van Christus Koning in het weekend van 24 november sluiten we het
liturgisch jaar af. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius Xl om een nadruk te
leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de
mens en de wereld. Christus Koning is een van de vele verschillende titels van Jezus.

De titel koning die aan Jezus wordt toegekend, heeft zijn oorsprong in de evangelies. Na
de kruisiging van Jezus, hing erboven zijn hoofd een bord met het opschrift "Jezus van
Nazareth, koning der Joden". Maar ook bij zijn geboorte vroegen de drie koningen al naar
de koning der Joden.

Met een nieuwe liturgisch jaar beginnen we de adventstijd. Een tijd die ons voorbereidt
op het kerstfeest. In het Nederlands heb ik ontdekt dat er een verschil is tussen
verwachten en afwachten.

Verwachten is bijvoorbeeld met spanning wachten op een belangrijk iemand die ons
komt bezoeken. Met afwachten, wacht men tot er iets gaat gebeuren, het gebeurt
sowieso en men hoeft niks te doen, het komt zoals het komt, zou ik zeggen.

Ik hoop dat we dus deze adventstijd de komst van Jezus verwachten en niet afwachten.
Moge deze tijd een tijd van spanning zijn opdat we dan echt kerstmis kunnen vieren.
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